
 

 

 

 

 

 

Ontdekking van Caïro, de Koptische kloosters van Wadi Natroen en Alexandrië, ‘de Parel van de 
Middellandse Zee’. 
 

 
7 dagen / 6 overnachtingen 
Verzekerde afreis elke zondag 
Maaltijden volgens programma 
 
 
1. Zondag : Brussel – Caïro 
Afreis in de loop van de namiddag met een Egyptair lijnvlucht naar Luxor via Caïro. Onthaal, formaliteiten en 
transfer naar het hotel. 
 
2. Maandag : Caïro 
In de voormiddag, bezoek aan het museum waar de meest volledige en onschatbare collecties van de 
Egyptische Oudheid ondergebracht zijn waaronder de schat van Toetankhamon. Middagmaal in een lokaal 
restaurant. In de namiddag bezoek aan de Citadel, een immens fort gebouwd door Saladin. Het werd de 
residentie van Sultans, Mammelukken en Pasja’s. Binnen de muren kunnen we de moskee van Mohamed Ali 
bewonderen. We bezoeken eveneens de moskee van Sultan Hassan.  
 
3. Dinsdag : Caïro 
Na het ontbijt bezoek aan de ruïnes van Memphis, de hoofdstad van het Oude Rijk. We vinden er een albasten 
sfinx waarvan het gewicht op 80 ton wordt geschat en een liggende kolos die Ramses II voorstelt. Vervolgens 
bezoeken we Sakkarah, de meest bezochte necropool van Egypte. Koning Djoser was de eerste vorst die een 
dodenmonument liet optrekken. Het werd de trappenpiramide, ontworpen door Imhotep, die beschouwd 
wordt als de allereerste architect. In Sakkarah vinden we een groot aantal mastaba’s of graven van edelen 
en hoogwaardigheidsbekleders. De decoratie binnenin is van een hoog artistiek niveau. Middagmaal. In de 
namiddag, bezoek aan de meest bekende site van Egypte, het plateau van Gizeh met de drie grote Piramiden: 
Kheops, Khefren en Mykerinos. Deze drie monumenten worden bewaakt door de Sfinx, een indrukwekkend 
standbeeld van een leeuw met mensenhoofd. 
 
4. Woensdag : Caïro – Alexandrië 
Vertrek naar Alexandrië via de woestijnroute en onderweg bezoek aan de Koptische kloosters van Wadi 
Natroen: Al-Suryani, El Baramus, Anba Bishoi en Anba Maqar. Deze historische stad, gelegen in een vallei met 
meerdere zoutmeren, dankt zijn naam aan natron, dat door de oude Egyptenaren gebruikt werd voor het 
maken van mummies. Verder naar Alexandrië en middagmaal. Vervolgens, bezoek aan de beroemde 
bibliotheek van Alexandrië.  
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5. Donderdag : Alexandrië 
Bezoek aan de ‘Parel van de Middellandse Zee’: de zuil van Pompeius in rood graniet, het museum, de 
catacomben van Kôm ed-Dik. Middagmaal en halte aan het Qaïtbai–fort, gebouwd op de plaats van de oude 
vuurtoren van Alexandrië. 
 
6. Vrijdag : Alexandrië – Caïro 
In de voormiddag, terugkeer naar Caïro. In de namiddag, vrije tijd om de stad Caïro te ontdekken of te 
genieten van de faciliteiten van het hotel.  
 
7. Zaterdag : Caïro – Brussel 
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en vlucht met bestemming Brussel.  
 


